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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarprogramma voor 2023-2024 van onze 
gemeente. 
 
De richting die we in dit jaar kiezen is afgeleid uit de drieslag 
geloof, hoop en liefde. Daarbij sluiten we aan bij de Landelijke 
kerk: 
 
‘Ga mee, geloof dat het kan, hoop dat het lukt, in liefde samenleven’. 
 
De oproep om mee te gaan is naar we hopen niet aan dovemansoren 
gericht. In de werkverbanden is weer nagedacht over activiteiten die het 
thema tot leven kunnen brengen. De kracht van gemeente zijn is dat je er 
niet alleen voor staat. Geloof kan opdrogen, hoop vervliegen, liefde 
verdorren. Als we met elkaar optrekken, met elkaar nadenken, gedachten 
uitwisselen, vieren, troosten, bemoedigen kunnen we voeding vinden om 
geestelijk in leven te blijven.  
 
Het wekelijks ritme van de zondagsviering blijft het centrum waar 
inspiratie en leeftocht voor onderweg te vinden is. Na de eredienst begint 
de dienst aan de wereld. We kunnen in dit jaarprogramma weer allerlei 
activiteiten vinden die uitnodigen om mee te doen. 
 
Dit jaar is er een nieuwe loot aan de boom ontstaan: ‘Podium De 
Ontmoeting’. Het biedt De Ontmoeting de mogelijkheid om meer naar 
buiten te treden met alle activiteiten die door de verschillende 
werkgroepen ontwikkeld worden. Het doel is om meer mensen van buiten 
De Ontmoeting kennis te laten maken met wat we te bieden hebben en 
misschien ook partners te vinden die samen met ons willen optrekken. 
Zo gaan we met dit programma als gids op weg, met goede moed en vol 
vertrouwen dat we het thema zichtbaar kunnen maken van geloof, hoop 
en liefde en de liefde als de grootste. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan,  
 
Namens de kerkenraad, 
Louw den Besten
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Podium De Ontmoeting          muziek        Duo Duo 

 
 
De jonge Udist Ammar Mulhem en Sazist Jawdat Shaabo spelen sinds 
begin 2018 samen als DUO-DUO klassieke Arabische- en Turkse muziek.  
Ze leren elkaar kennen in Zwolle, nadat ze beiden voor de oorlog in Syrië 
gevlucht zijn. In Zwolle krijgen Jawdat en Ammar vleugels en stroomt de 
muziek uit hun vingers. Ammar heeft in Syrië en Turkije al conservatorium 
gedaan en is Ud-docent; Jawdat is autodidact op de Saz. Hij werd door het 
Nederlands Blazers Ensemble gescout terwijl hij nog in een AZC verbleef 
en volgt nu masterclasses in Rotterdam.  
 
Beiden raken in Nederland mede geïnspireerd door blues, jazz en pop. Ze 
spelen nu allerlei eigen stukken door Arabische en Turkse muziek 
eigentijds te bewerken. Ze staan te popelen om optredens te verzorgen. 
Ze zijn gretig en enthousiast. Hun eerste programma is een muzikale reis 
door de wereld; van klassiek Arabisch tot modern westers en alles 
daartussen. 

  

 

 

 

 

 

  

3 september 2023 

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Podium De Ontmoeting 
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Podium De Ontmoeting 
 
 
In januari 2023 is het Podium van start gegaan. Het biedt De Ontmoeting 
de mogelijkheid om meer naar buiten te treden met alle activiteiten die 
door de verschillende werkgroepen ontwikkeld worden. 
Het programma dat dit jaarboekje laat zien is weer zeer divers.  
Elke maand komt er nu een activiteit die uitgebreid aandacht krijgt.  
 
De voorbereiding van het podiumprogramma gebeurt in een breed 
overleg met de verschillende werkverbanden. Zo willen we gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor een breed en goed afgestemd programma. 
Dit brede ‘platform’ helpt om de interne lijnen kort te houden en 
programma’s goed op elkaar af te stemmen. De interne en externe 
communicatie is belangrijk. 
 
We vertrouwen erop dat we als gemeente mét elkaar het jaarthema gaan 
waarmaken:  
‘Ga mee! Geloof dat het kan, Hoop dat het lukt en in Liefde samenleven.’ 
 

De Ontm  
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Startzondag         Vieren / Kunst in de Kerk 

 

De start van een nieuw en verrassend kerkelijk jaar. 

We zijn met elkaar op zoek naar wat ons bindt, wat 

ons inspireert.  

De werkgroepen Vieren en Kunst in de Kerk hebben 
deze dag samen voorbereid. We hebben naar elkaar 
onze nieuwsgierigheid uitgesproken over wat ons in 

het leven inspiratie biedt. Deze vraag hebben we ook voorgelegd aan  
onze kinderen en kleinkinderen ‘Wat inspireert jou?’  
Ook in het Contactblad is aan de lezer deze oproep uitgegaan. 
Met het thema: ‘Ga mee! Geloof dat het kan, hoop dat het lukt en in 
liefde samenleven’ is een mooi programma gegroeid. 
 
*We starten met een korte viering, voorbereid door de werkgroep Vieren. 
*Na de koffie is er in verschillende zalen iets te ontdekken: 

-In de kerkzaal is een foto-expositie van George en Jelte van Geest 
-Een kleinzoon vertelt waarom hij vegetarisch eet, omlijst door viool- 
 muziek van kleindochters 
-Een kleindochter is geïnspireerd om de wereld een beetje mooier te maken. 
 Ze neemt ons graag mee in het besef van eigen verantwoordelijkheid voor  
 de aarde, de natuur, zoals het goede rentmeesters betaamt. 

*Van 12.30 tot 13.30 uur een lunch verzorgd door het Ont-Meat team. 
   -Een kleindochter wijst ons op de zoektocht van Eckhart Tolle naar 
   ‘De kracht van het NU’ en ‘Een nieuwe aarde’ 
*Om ca. 14.00 uur sluiten we de dag af. 
U / Je wordt van harte uitgenodigd voor deze dag. In het Contactblad en 
Nieuwsbrief volgt nadere informatie. 
 
Laten we elkaar vinden en elkaar inspireren tot een mooie startzondag. 

17 september 2023 

10.00 uur – ca. 14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk en Vieren 
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Ontmoeten op de voeten     Gemeenteactiviteiten 

 

Ongeveer één keer in de zes weken 
maken we op zaterdagmorgen een 
wandeling in een gebied niet al te 
ver van Nunspeet. De route wordt 
door één van ons van te voren 
uitgestippeld en is maximaal  
zeven km lang.  
Na een kopje koffie vertrekken we 
vanuit De Ontmoeting per auto 
naar het startpunt. De groep telt 
meestal tien tot vijftien deelnemers en na een gezonde en gezellige tocht  
kunnen we nog wat napraten op een terrasje en weer helemaal bijkomen 
met een warme kop chocomel.  
 
De organisator voor een bepaalde wandeldatum nodigt per e-mail en 
Contactblad een min of meer vaste groep uit en vertelt daarbij nuttige 
details omtrent tijd, plaats en route.  
 
 
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom om mee te gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
ontm.voeten@deontmoetingnunspeet.nl  
 
 
  

2 sep., 14 okt., 25 nov. 2023, 13 jan., 24 feb., 6 apr. 2024 

9.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

mailto:ontm.voeten@deontmoetingnunspeet.nl
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De woensdagochtend-inloop 
 

Op woensdagochtend bruist het in De Ontmoeting. Om 10.00 uur gaat het 
gebouw open en is er koffie met iets erbij. We willen onze gastvrijheid 
vormgeven voor iedereen die graag samen ‘een bakje’ wil doen. Er is dan 
ruimte voor gesprek. De gesprekken kunnen overal over gaan. Misschien 
wil je iets verdrietigs delen of juist iets fijns. Of gewoon genieten van 
gezelschap. Het kan allemaal. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid van 
deze kerkelijke gemeente te zijn en ook niet te worden. De Ontmoeting is 
een niet-dogmatische gemeente. We respecteren andermans 
levensbeschouwing en staan open voor andere opvattingen. 
 

In de kerkzaal is er gedurende deze 
koffietijd vanaf 10.30 uur een 
zanguurtje o.l.v. Tony ten Veen.  
Wie graag zingt kan zich daarbij 
aansluiten. We geven geen 
concerten. Het gaat puur om het 
plezier van het samen zingen. 
Misschien wil je een vastlid van de 

WoeKo’s worden. (Zo zijn we gaan heten: Woe(nsdagochtend) Ko(or)‘s.) 
Maar het is ook prima als je af en toe eens wilt komen. 
 
We zingen van alles: gospelsongs, liederen uit Taizé, ‘gouwe ouwen’  
bijvoorbeeld van Vera Lynn ‘We ‘ll meet again’ en ‘Greensleeves’, ‘Twee 
reebruine ogen’, opera-tophits als het ‘Slavenkoor’. Te veel om op te 
noemen. Heb jij zelf een lied dat je dierbaar is? Neem het mee! Dan 
nemen we dat ook op in ons repertoire. 
 
Vervoer kan worden geregeld. Laat het even weten als je vervoer nodig 
hebt, stuur een mail naar  koffieinloop@deontmoetingnunspeet.nl    

Elke woensdagochtend 

10.00 uur – 11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

 

mailto:koffieinloop@deontmoetingnunspeet.nl
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   Gemeenteactiviteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond de klok van half 12 is er tenslotte de Ont-meat Vega Proeverij. Doel 
van de Ont-meat Vega Proeverij is om elkaar op een uitnodigende manier 
te ondersteunen in de overstap naar het ont-meaten. Dit vanuit de 
gedachte dat we als christenen bij uitstek zorg voor de aarde hebben. 
Minder, of liever nog geen vlees eten is belangrijk voor het milieu, voor 
een eerlijke voedselverdeling, voor onze gezondheid.  
Maar ja, hoe kom je uit je vaste routines, hoe zet je een lekkere 
vegetarische schotel op tafel? Daartoe dient dus de Proeverij: een grote 
vaste ploeg zorgt beurtelings voor een vegetarisch hapje, de recepten 
worden erbij gegeven.  
 
Voor het komende jaar staan ook kookdemonstraties op het programma. 
Op de GROENE TAFEL is de Vega-klapper met de recepten te vinden, 
alsmede allerlei andere interessante info. 
 
Na het zanguur blijft de kerkzaal open voor wie stilte of bezinning zoekt. 
Ook de wisselende kunstexpositie kan dan worden bekeken. 
 
Vervoer kan worden geregeld. Laat het even weten als je vervoer nodig 
hebt, stuur een mail naar: koffieinloop@deontmoetingnunspeet.nl 

  

Elke woensdagochtend 

11.30 uur-12.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

 
 

mailto:koffieinloop@deontmoetingnunspeet.nl
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Podium De Ontmoeting            Theatervoorstelling 

 
HET KANTELMOMENT                                            TONY TEN VEEN 

Tony heeft haar voorstelling als ondertitel meegegeven ‘historische 
reconstructie van niet zomaar een verhaal’. Een hilarisch en tegelijk heel 
herkenbaar verhaal, dat van begin tot eind boeit met gevoelige liedjes die 
prachtig op de piano worden begeleid door George Wink. 
 
 
 
Waar gaat het over… 
Hoofdrolspeler is Jopie Hak een  
Rotterdamse powervrouw. 
En verder… hoe een vlinder en politiek bij 
elkaar komen en wat de wachtrij voor de 
zaterdagse kibbeling daarmee te maken 
heeft. 
 
 
 
 
 

De toegang is vrij. U kunt een vrijwillige bijdrage  
geven. De opbrengst hiervan gaat naar Kinderfonds 
Mamas. 
De Mamas in Zuid-Afrika staan op voor kinderen in 
ernstige armoede. Met opvang, bescherming, eten en 
vooral veel liefde geven zij meer dan 70.000 kinderen 
weer een toekomst. 

 
 

1 Oktober 2023 

13.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk 
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Vrijdagmiddagtreffen     Gemeenteactiviteiten 

    
 
 
Op de eerste vrijdagmiddag in de 
maand september tot en met  
april is er in De Ontmoeting een 
gezellig samenzijn onder het 
genot  van een hapje en een 
drankje.  
 
 
 
 
 
U kunt zich hiervoor opgeven via 
vrijdagmiddagtreffen@deontmoetingnunspeet.nl      
  

6 okt., 3 nov., 1 dec. 2023 en 5 jan., 2 feb., 1 mrt., 5 apr. 2024  

17.00 uur – 19.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

mailto:vrijdagmiddagtreffen@deontmoetingnunspeet.nl
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Preek van de Leek                                              Vieren 

 
 
De dienst wordt een samenspel van onze predikant Gerrit Heuver  en  
Ingeborg ten Hoopen. Zij is de leek, die de preek houdt.  
Het thema is:  Onze rol als ‘Rentmeesters’. 
 
Ingeborg ten Hoopen studeerde rond 1975 aan de academie voor 
beeldende kunst Artibus te Utrecht. Haar werk is regelmatig te zien in 
Nederlandse musea. Later studeerde ze filosofie. Zij werkte onder meer  
in Nunspeet. Zij heeft een aantal jaren hier gewoond en was toen lid van 
De Ontmoeting en zong mee in de Cantorij. 
 
Ingeborg ten Hoopen woont in de Achterhoek en bracht in 2011 de 
gedichtenbundel Stom Gedicht uit onder het pseudoniem Elisa Breimer. 
Eind 2021 verscheen haar werk Alleen maar een blokje om bij uitgeverij  
Van Warven, een verzameling van brieven en tekeningen.  
 

 
 
De thematiek van haar beeldend werk 
wordt de laatste jaren bepaald door de 
actualiteit: Klimaatverandering en onze 
verhouding tot de dieren, waarmee wij 
onze planeet bewonen. 
 
 

 
 
 
 

  

8 okt. 2024 

10.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst 
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Thee met een thema           Pastoraat 

 
Ook dit seizoen worden er weer twee 
theemiddagen georganiseerd.  
 
In een gezellige sfeer met thee, koffie 
en allerlei lekkernijen hebben we  
gesprekken met elkaar.  
 
Elke keer kiezen we een ander thema als 
uitgangspunt. We leiden dat thema in aan 
de hand van een filmpje, muziek, een lied 
of een gedicht. 
 
 
IEDEREEN IS WELKOM! 
 
 
Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op vervoer, dus aarzel niet om 
u aan te melden bij een van de wijkcoördinatoren of via de intekenlijst in 
de hal van de kerk. 
 
 
Hebt u vragen? pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl   
 
   

10 oktober 2023 en 23 april 2024 

14:00 uur – 16.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Pastoraat 

mailto:pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl
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Podium De Ontmoeting 
 
 
 

HOE INCLUSIEF IS DE CHRISTELIJKE KERK? 
 
 
 
De Ontmoeting organiseert een 
minisymposium, dat in het teken staat  
van ‘Coming Out Day 2023’.  
Er wordt deze middag samengewerkt  
met True Colors Nunspeet, de  
gemeente Nunspeet en de organisatie 
Art.1 Noord-Oost Gelderland. 
 

 
 
  

 

11 okt.2023 

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Podium 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  
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Taizévieringen                  Vieren 

 
Vieringen in de geest van Taizé en   
we zingen de liederen uit Taizé.  
Door de vele herhalingen kun je  
ze je eigen maken.  
Er zijn momenten van stilte en  
inkeer, gebeden en een Bijbellezing.  
 
We steken kaarsjes aan en 
iedereen die dat wil, kan een 
gebedsintentie opschrijven,  
die in het gebed wordt meegenomen. 
 
 
 IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
 
 
 
In De Ontmoeting zijn de Taizévieringen o.l.v. Tony ten Veen.  
Wil je meezingen in het koor of bespeel je een instrument en wil je graag 
meedoen, van harte welkom! Je kunt je opgeven via 
eredienst@deontmoetingnunspeet.nl    

 
 
 
 
  

 

22 okt. 2023, 21 jan., 21 apr. en 21 juli 2024 

17.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Eredienst 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
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Podium De Ontmoeting    Zondagmiddagactiviteiten      

 

Het doel van de zondagmiddagactiviteiten is  
om de kerk, De Ontmoeting, zichtbaar en 
aantrekkelijk te laten zijn voor alle mensen, 
wel of niet behorend tot onze kerkelijke 
gemeente. Voor mensen, die graag anderen 
ontmoeten op een manier, die verbindt. 
Onze activiteiten zijn voor jong en oud.  
Voor mensen uit Nunspeet en van elders. 
 

Inloop vanaf 13.30 uur; gratis toegang; een eigen bijdrage is welkom, tenzij 
anders is vermeld in het Contactblad en de Nieuwsbrief. 
 
 Jaarplanning : 
5 november 2023:  Religieuze dialoog in De Ontmoeting. Met Christenen, 
Moslims, Joden en Humanisten. Het thema wordt ‘Waarom leven wij?’  
10 december 2023: Een midwinterwandeling met de Veluwse midwinter-
hoornblazers rond de Zandenplas met warme drankjes en soep na afloop. 
Een traditie in opbouw! 
4 februari 2024: Hendriëtte van Loo, medisch psycholoog en haar collega 
Valerie van Bruggen, psychomotorisch therapeut, vertellen over de 
verbondenheid tussen lichaam en geest vanuit hun praktijk bij SEIN. 
7 april 2024: Een inleiding door Kees Hellingman n.a.v. het boek: 
‘Het kwaad. De psychologie van onze duistere kant' door Julia Shaw, 
forensisch psychologe. 
 
Vervoer en informatie via 
zondagmiddagactiviteiten@deontmoetingnunspeet.nl  
  

5 nov., 10 dec. 2023 en 4 feb., 7 apr. 2024 

14.00 uur - 17.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Zondagmiddagactiviteiten 

mailto:zondagmiddagactiviteiten@deontmoetingnunspeet.nl
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Podium De Ontmoeting          Film
         

 
 
In het winterseizoen vertonen we op een aantal zondagmiddagen een film 
waarin sprake is van een religieus en/of maatschappelijk probleem. Tevens 
passen de films qua onderwerp in de gekozen thema’s.  
In ons Contactblad of in de Nieuwsbrief kunt u te zijner tijd lezen welke films 
dat zullen zijn. 
Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek of discussie onder het genot 
van een drankje. 
 
 
 
 

  

29 oktober 2023  

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk 
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Symbolisch bloemschikken     Vieren 

 
     EEN ANDERE KIJK OP BLOEMEN 
 

Uit alle vier hoeken van de aarde, 
in de geest verbonden, 
drinkend uit de zelfde beker  
van het nieuwe verbond, 
een weg vinden 
in verbondenheid. 
 
 
 
De rijke symboliek van bloemen en 
materialen, het raakt aan de diepere  
lagen van ons mens-zijn. Op deze manier 
beleefd, spreken bloemen een taal, 
die niet aan grenzen gebonden is. 
 
 
Het symbolisch bloemschikken wil met name  
de kerkelijke hoogtijdagen en liturgie met 
creatieve elementen ondersteunen.  
Er wordt bij het bloemschikken rekening 
gehouden met lijnen, vormen, bloemen en 
kleur die symboliek hebben. 

 
 
 
 

Kerst, Pasen en Pinksteren 

Adventstijd en de 40-dagentijd 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Vieren 
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Expositie              Kunst in de Kerk 

 
DE VELE GEZICHTEN VAN MARIA  
 
We openen de advents- en kersttijd met een 
expositie van afbeeldingen van Maria door de 
eeuwen heen. In deze periode onderzoeken 
we wat Maria door de eeuwen heen heeft 
betekend voor kerk en samenleving. 
 
In de hal maken we een tentoonstelling van 
beelden en beeldjes van Maria, in plaats van 
kerststallen. 
 

Een icoon uit de St.N icolaaaskerk 
op Nisos Ioanninon (Griekenland) 

 
Om een mooie tentoonstelling te maken in de kerkzaal of in de hal, waarin 
de vele gezichten van Maria naar voren komen, vragen wij ook aan u om 
een bijdrage in de vorm van een afbeelding of een beeld(-je) te leveren.  
Wilt u ons voor 30 oktober 2023 laten weten of u iets hebt voor de 
expositie? U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  
U kunt zich opgeven via kunst@deontmoetingnunspeet.nl 
 
 
Zondagmiddag 7 januari wordt de Maria-periode afgesloten. Hier werkt het 
werkverband Verdieping aan mee. 
 
 
De expositie is op iedere zondag na de viering, op woensdagen van  
10.00 uur - 11.30 uur en op aanvraag via kunst@deontmoetingnunspeet.nl 
te bezoeken.   

Expositie vanaf 3 dec. 2023 tot en met 7 jan. 2024 

Toelichting  na de viering op 3 dec. 2023 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Kerststukjes maken                   Pastoraat 

 
 
Het is een jaarlijkse traditie geworden: kerststukjes maken onder leiding 
van Anne van Dorp.  

 
Een gezellige, creatieve   
bezigheid, met tientallen fraaie 
resultaten, waarmee veel 
gemeenteleden blij gemaakt 
worden.  
 
Er zijn dus ook veel bezorgers 
nodig om de kerststukjes op  
hun bestemming te brengen. 
 

 
U kunt te zijner tijd in het Contactblad lezen bij wie u zich kunt opgeven of  
anders via het inschrijfformulier in de kerk. 
 
  
  

11 december 2023 

Vanaf 9.30 uur; bezorgen vanaf 11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Pastoraat 
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Podium De Ontmoeting       Nunspeets Kleinkoor 

 
 

Al tientallen jaren geeft het Nunspeets Kleinkoor kerstconcerten in De 
Ontmoeting.  
De afgelopen 15 jaar betrof het een uitvoering van de Lessons and Carols. 
In 2023 wordt het een uitvoering van delen uit Let the angels sing van de 
Deense componist Michael Bojesen. Dit werk bestaat uit arrangementen 
van bekende carols, waarvan sommige meegezongen kunnen worden. 
 
Op 30 juni verzorgt het Nunspeets Kleinkoor een koffieconcert dat zal 
bestaan uit getoonzette poëzie. Details zijn nog niet bekend. 
 

 
 
 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

        foto: Barbara van der Linde 

 

 
 

17 dec. 2023 en 30 juni 2024 

16.30 uur en 11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 



Pagina 21                                       Ga mee! 

 

Datum  

Tijd  

Locatie 

Organisatie 

 

  

 
 
 

 

  Podium De Ontmoeting         Lezing 
 
 

Het zit vast tussen de oren…            Over lichaam en geest, soma en psyche 
 

Het dualisme van Descartes is nog steeds 
volop aanwezig in de manier waarop onze 
zorg is georganiseerd.  
Als we een lichamelijk probleem hebben 
gaan we naar het ziekenhuis, als we een 
geestelijk/psychisch probleem hebben naar 
de GGZ.  

 
En als iets ‘tussen de oren zit’ hebben mensen daar vaak een bepaald oordeel 
over. Maar staat het wel zo los van elkaar? En zo ja, waar begint het één en 
eindigt het ander? En is die scheiding tussen soma en psyche in onze zorg 
eigenlijk wel zo handig? Of is lichaam en geest meer verbonden dan we 
denken? En wat zijn daarvan dan voorbeelden? Ingewikkelde materie. We 
gaan proberen een héél klein tipje van de sluier op te lichten.  Vanuit onze 
werkplek, afdeling medische psychologie van SEIN, expertisecentrum voor 
epilepsie en slaapgeneeskunde zien we vaak hoe sterk lichaam en geest met 
elkaar zijn verbonden. Het komt tenslotte allemaal vanuit één en hetzelfde 
brein. 
 
We willen hier niet alleen iets over vertellen maar jullie ook iets laten ervaren.  
 
Hendriëtte van Loo-Flier, Gz-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS) 
Valerie van Bruggen-Sluiter, Psychomotore therapeut 
 
 
 

4 februari 2024 

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Zondagmiddagactiviteiten 
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Expositie                                             Kunst in de Kerk 
 
 

In tijden waarin Jezusbeelden massaal bij het vuilnis belanden, legt 
kunstenaar Wout Herfkens Hem juist op bed en verzorgt zijn wonden. 
Waar komt deze zorgzaamheid vandaan?  
Wout Herfkens noemt zichzelf wel eens gekscherend een ‘houtje-
touwtje’ kunstenaar: het liefst maakt deze beeldend kunstenaar van 
bestaand materiaal iets nieuws. 
 
Zijn project ‘Jésus à l’Hôpital’ is daarvan 
een sprekend voorbeeld. In een tijd dat 
mensen crucifixen van hun muur halen 
omdat de lijdende Christus hun niets 
meer zegt, legt Wout Herfkens hem in 
een bedje en verzorgt zijn wonden. Zo 
krijgt een oud beeld nieuwe betekenis: 
de focus op het lijden ván Christus wordt verlegd naar mededogen mét 
de lijdende Christus. Het beeld doet een direct appèl op de 
toeschouwer. 
 
Herfkens houdt ervan om in zijn kunst mensen aan het denken te zetten 
maar ook om ze te laten zien dat het leven humor nodig heeft.  
Hij komt zijn werk toelichten op zondagmiddag 18 februari. 
 
 
De expositie is iedere zondag na de viering en op woensdagmorgen op 
aanvraag via kunst@deontmoetingnunspeet.nl  te bezoeken. 
 

 
18 februari – 1 april 2024  

Lezing met toelichting – 14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Samen aan tafel op weg naar Pasen            Vieren 

 
Elke woensdag na Aswoensdag is er rondom een maaltijd van soep en 
brood een moment van aandacht in de 40-dagentijd. Met liederen, 
Bijbellezingen, gedichten gedenken we het lijden van Christus en dat in 
de wereld en zo groeien we toe naar Pasen.  
Zowel de soep als de inhoud van de aandacht wordt verzorgd door een 
deelnemer, die dit op zich wil nemen. Materiaal is beschikbaar.  
Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. Geld dat overblijft 
gaat naar een diaconaal doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden via eredienst@deontmoetingnunspeet.nl   
of op de intekenlijst in de hal van de kerk. 

 
 

 

  

 
21 en 28 februari;  6, 13, 20, 27 maart 2024 

18:00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst 

mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
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Podium De Ontmoeting                     muziek 
 
In deze presentatie van Erik Stotijn staan de Johannes Passion van Arvo 
Pärt (Estland) uit 1982 en de Lukas Passion uit 2014 van Ēriks Ešenvalds 
(Letland) centraal. 
 
Na Johann Sebastian Bach met diens magistrale Matthäus-Passion uit 
1727 en zijn indrukwekkende Johannes Passion uit 1724, beiden over het 
lijden van Jezus Christus, werd het even stil in de muzikale verklanking van 
het lijdensverhaal.  
 
Anders is dat bij de in 1935 geboren en nog steeds 
componerende grote  Estse componist Arvo Pärt. Zijn 
muziek kenmerkt zich door een diepe religieuze ijver en 
door de vroeg-katholieke koormuziek van de 14e tot de 
16e eeuw. 

De componist Ēriks Ešenvalds, geboren in 1977 in 
Priekule, een stadje van nog geen tweeduizend 
inwoners in het Zuidwesten van Letland. Ešenvalds 
was in eerste instantie werkzaam als tenor.  
 
Op het eerste gezicht sluit Ešenvalds perfect aan bij 

de Baltische toondichters Arvo Pärt en Peteris Vasks, maar hij heeft na zijn 
opleiding aan het Conservatorium van Riga nieuwsgierig om zich heen 
gekeken. Het gevolg is dat Ešenvalds weliswaar net als Pärt en Vasks past 
in de traditie van de nieuwe spiritualiteit, maar dat hij daar zijn geheel 
eigen muzikale draai aan geeft.  
 

U bent van harte welkom bij deze presentatie. 

 

  

3 maart 2024 

14:00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 
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Expositie                                             Kunst in de Kerk 
 
 

Elly Binkhorst is sinds vier jaar woonachtig in Nunspeet. Ze schildert al lang 
en volgde jarenlang lessen in binnen- en buitenland. Het thema ‘Nesten’ 
was er opeens. Toen, twee jaar woonachtig in Nunspeet, vroeg ze zich 
opeens af of dit het signaal was, of ze hier genesteld was. 
Het thema werd breder en werd een reflectie op het ‘nest’ waarin ze 
opgroeide als enig kind tussen haar beide ouders en in alle andere nesten 
waar ze zo nu en dan vertoefde. Ook in haar vroegere werk als 
communicatietrainer, waarin de nest-bagage (zowel positief als negatief) 
van deelnemers qua communiceren een noodzakelijk te bespreken 
onderwerp werd. Welke overtuigingen, gewoonten, normen nam je mee 
en dienen je die nog in het verkeer tussen jou en de ander? 
 
 
In haar schilderonderzoek rondom nesten 
zoekt ze naar wat er toe doet of niet en wat 
ze heeft meegekregen of nog meedraagt en 
wat ze daarvan in beeld wil brengen.  
Hiernaast ziet u een schilderij  ‘Een warm 
nest’  wat ze in opdracht heeft gemaakt 
voor iemand met uitvliegende kinderen 
(2022).   
 
 
 
De expositie is iedere zondag na de viering en op woensdagmorgen op 
aanvraag via kunst@deontmoetingnunspeet.nl  te bezoeken. 
 

 
7 april – 2 juni 2024  

Toelichting  na de viering op 7 april 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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  Podium De Ontmoeting                Lezing 
 

 
Kees Hellingman houdt een lezing over het boek ‘Het kwaad. De 
psychologie van onze duistere kant’ (2019).  
 
Hij was docent aan het RSG -VWO in Harderwijk in de vakken natuurkunde 
en filosofie. Ook is hij actief lid van het Humanistisch Verbond afdeling 
NW Veluwe.  
 
 
 
De schrijfster is Julia Shaw, forensisch psycholoog.  
Zij doceert criminologie en psychologie aan een  
Londense universiteit.  
 
 
 
 
Een review van dit boek zegt terecht: "Een fascinerende reis door de 
duistere kanten van de menselijke gesteldheid, die bij lezers de  
grenzen van hun comfortzones zal verleggen."  
 

7 april 2024  

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Zondagmiddagactiviteiten 
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Podium De Ontmoeting                     muziek 
 
 

Op 5 mei zal Han Siertsema een orgelconcert geven 
met als thema Bevrijding.  
 
Eeuwen lang werd hiervoor de tekst van het Te 
Deum gebruikt. In het liedboek opgenomen als lied 
412. Veel componisten schreven een Te Deum voor 
als er weer een oorlog zou zijn geëindigd. Zo hadden 
ze er alvast één in voorraad.  

Han heeft altijd wat moeite met dit gebruik van een kerkelijke tekst. 
Desondanks speelt hij een Te Deum van de componist Max Reger (1873-
1916), die dit werk niet voor dit doel had geschreven . 
 
 
Om de andere kant van bevrijding  
te laten horen zal hij een  
Lamentation van Guilmant (1837-1911) 
spelen en het concert besluiten met de 
Valerius-suite van Willem Vogel  
(1920-2010), waarin allerlei bekende 
Nederlandse liederen (Valerius) gebruikt 
worden zoals ‘Gelukkig is het land’. 
 
  

5 mei 2024 

20.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Vieren 

 
 



Pagina 28                                       Ga mee! 

 

Datum  

Tijd  

Locatie 

Organisatie 

 

  

 
 
 

 

Podium De Ontmoeting           Verdieping 
 
 

Het werkverband ‘Verdieping’ wil ook in 
het komende seizoen verschillende 
onderwerpen belichten, die voor  
mensen binnen en buiten  
De Ontmoeting interessant zijn.  
 
We willen hierin meer de 
samenwerking zoeken met andere 
werkverbanden, zoals Kunst in de Kerk. 
 
 
Verdieping heeft voor 2 juni 2024 het thema ‘Inclusiviteit’ op het 
programma staan. 
 
 
Ook hoopt een leeskring weer een boek te bespreken. De verdere 
invulling van alle activiteiten komen te zijner tijd in het Contactblad te 
staan. 

 
 
 

  

2 juni 2024  

14.00 uur en 19.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Podium De Ontmoeting en Verdieping 
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Expositie            Kunst in de Kerk
     

 
Ga mee!  
Geloof dat het kan, 
Hoop dat het lukt 
in liefde samenleven! 
 
‘Wat inspireert je?’ Dit was het thema van de startzondag in september 
en wordt ook het thema voor de zomerexpositie. We hebben het 
afgelopen  jaar met ons allen erover na kunnen denken. Voor de 
afsluitende zomerexpositie kunnen we alles, wat we met elkaar over dit 
onderwerp hebben bedacht, creatief gaan verwerken.  
Wij nodigen iedereen uit, jong en oud,  zowel van binnen als van buiten 
De Ontmoeting, dit thema uit te beelden in woord, beeld of vorm om  
zo samen deze expositie samen te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De expositie is iedere zondag na de viering en op woensdagmorgen op 
aanvraag via kunst@deontmoetingnunspeet.nl  te bezoeken. 
 
 
 

9 juni - 2 september 2024 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Bijzondere vieringen                      Vieren 

 
 
De preek van de leek: 8 oktober, 10.00 uur. Kunstenares Ingeborg ten 
Hoopen. Het thema is ‘Rentmeesters’   
 
Kerstavondviering: 
De kerstviering begint 24 december om 19.00 uur 
 
Nieuwjaarsviering:  aanvang 10.00 uur. Een korte 
viering met na afloop koffie met een oliebol. 
 
Aswoensdag: 
14 februari 19.30 uur. Begin van de Veertigdagentijd. We halen een 
askruisje.  
 
Witte donderdag: 28 maart aanvang 19.30 uur. We gedenken het laatste 
Avondmaal van Jezus en zijn discipelen.  
 
Goede vrijdag: 29 maart aanvang 19.30 uur. Jezus is gevangen genomen 
en wordt gekruisigd. We doven de Paaskaars. 
 
Stille zaterdag: 30 maart aanvang 21.30 uur. Na de lezingen voor deze 
zaterdag wordt de Paaskaars weer binnengebracht. 

 
Hemelvaart: 9 mei aanvang 10.00 uur. Een morgengebed. 
 
 
 
 
   
 

 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst 
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Data 2023 en 2024 
 
2023      September: 
02      Ontmoeten op de voeten 

03      Muziek - Duo Duo 

17      Startzondag  

Oktober: 
01      ‘Kantelmoment’ - Tony ten Veen 
06      Vrijdagmiddagtreffen 

08      Lekenpreek - Ingeborg ten Hoopen 

10      Thee met een thema (1) 

11      Minisymposium - Coming Outdag  

14      Ontmoeten op de voeten 

22      Taizéviering 

29      Film 

November: 
03      Vrijdagmiddagtreffen 

05      Dialoog: ‘Waarom leven wij?’  

25      Ontmoeten op de voeten 

December: 
01      Vrijdagmiddagtreffen 
02      Ontmoeten op de voeten 

03      Expositie – ‘De vele gezichten van Maria’ 

10      Midwinterwandeling 

11      Kerststukjes maken 
17      Kerstconcert NKK 
24      Kerstviering 

 
2024       Januari: 
05       Vrijdagmiddagtreffen 

13       Ontmoeten op de voeten 

21      Taizéviering 

 

 
 
Februari: 

02      Vrijdagmiddagtreffen 

04      Lezing - Henriëtte van Loo - Flier 

14      Aswoensdag 

18      Expositie – Wout Herfkens 

24      Ontmoeten op de voeten 

21      Samen aan tafel 

28      Samen aan tafel 

Maart: 
01      Vrijdagmiddagtreffen 

03      Muzikale presentatie - Erik Stotijn 

06      Samen aan tafel 

13      Samen aan tafel 

20      Samen aan tafel 

27      Samen aan tafel  
April: 

05      Vrijdagmiddagtreffen 

06      Ontmoeten op de voeten 
07      Expositie - Elly Binkhorst 

07      Lezing - Kees Hellingman 
21      Taizéviering 

23      Thee met een thema (2) 

Mei: 

05      Bevrijdingsconcert – Han Siertsema 

Juni: 
02      Gesprek - Inclusiviteit 
09      Expositie - Gemeenteproject 
30      Koffieconcert NKK 

Juli: 
21      Taizéviering  
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Medewerkers 
 

 

Podium De Ontmoeting: Anita Minnema, Lydia Scheen, Gerard Sweep,  
Wim A.B., Anne van Dorp, Erik Stotijn (adviseur) 
Woensdagochtend-inloop: Anne en Kees van Dorp, Woutje Mulder,  
Marijke Westendorp 
Ont-meat Vega Team:Tony ten Veen, Nan van Leeuwen, Nini Schönthaler,  
Wil van Dongen, Ria Mulder, Carolien Beek 
Kunst in de Kerk: Lies Luijten, Nan van Leeuwen, Anne van Dorp,  
Marianne Slee, Lukie van Geest 
Verdieping: Anita Minnema, Marianne Slee 
Eredienst: Gerrit Heuver, Han Siertsema, Cora de Kovel, Wil van Dongen, 
Mariëtte Bossenbroek 
Taizéviering: Cora de Kovel, Tony ten Veen, Wil van Dongen, Carolien Beek 
Samen aan tafel: Louw den Besten, Zwaantje van Wijk, Cora de Kovel 
Symbolisch bloemschikken: Zwaantje van Wijk, Anne van Dorp,  
Joke den Besten 
Thee met een thema: Gerda Speets, Wil Knol, Marijke Westendorp 
Zondagmiddagactiviteiten: Woutje Mulder, Anne en Kees van Dorp  
Ontmoeten op de voeten: Wil van Diggelen 
Vrijdagmiddagtreffen: Wil Knol en Wil van Diggelen 
Kerststukjes maken: Anne van Dorp, Marijke Westendorp, Gerda Speets 
Meelezer: Gerda Speets 
 
Samenstelling en lay-out: Lukie van Geest 


